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Vooraf van 9.30 uur %
koffie, thee, limonade — Koor ‘Voices’ zingt // s
Welkom - door Marie-Elise ! % @

Openingslied: Er is genoeg voor iedereen (Koor en samenzang)

Koor: Wat zullen we drinken, zeven dagen lang.

Wat zullen we drinken, wat een dorst.

Samenzang: Wat zullen we drinken, zeven dagen lang.
Wat zullen we drinken, wat een dorst.

Koor: Er is genoeg voor iedereen.

Dus drinken we samen, sla het vat maar aan.

Ja drinken we samen, niet alleen.

Samenzang: Er is genoeg voor iedereen.

Dus drinken we samen, sla het vat maar aan.

Ja drinken we samen, niet alleen.

Koor: Dan zullen we werken, zeven dagen lang

Ja zullen we werken, voor elkaar.

Samenzang: Dan zullen we werken, zeven dagen lang
Ja zullen we werken, voor elkaar.

Koor: Dan is er werk voor iedereen.

Dus werken we samen, zeven dagen lang.

Ja werken we samen, niet alleen.

Samenzang: Dan is er werk voor iedereen.

Dus werken we samen, zeven dagen lang.

Ja werken we samen, niet alleen.

Koor: Eerst moeten we vechten, niemand weet hoelang.
Eerst moeten we vechten voor ons belang.
Samenzang: Eerst moeten we vechten, niemand weet
hoelang.

Eerst moeten we vechten voor ons belang.

Koor: Voor het geluk van iedereen.

Dus vechten we samen, samen staan we sterk,



Ja vechten we samen, niet alleen.

Samenzang: Voor het geluk van iedereen.

Dus vechten we samen, samen staan we sterk,
Ja vechten we samen, niet alleen.

Koor: Lalalalalala,lalalalala
Lalalalalala,lalala.

Korte Inleiding op het thema
Gebed - door Marijke

Spiegelverhaal: ‘De koning die een zwak had’
(Hanneke vertelt / Thea verbeeldt)

Koor zingt: ‘Samen staan we sterk’ (Stef Bos)

Samen staan wij sterk, niemand kan alleen

Je bouwt een kathedraal, met velen om jou heen
Ik heb het vaak gedacht, beter af alleen

Maar enkelvoud beperkt, samen staan wij sterk

Samen staan we sterk, de wereld is zo groot

De sterren staan zo ver, de hemel is zo hoog

Het doet er niet veel toe, hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer, je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt

Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe

Samen staan we sterk, ik heb het nooit geloofd,
hield alles op een afstand, en woonde in mijn hoofd,
tot ik werd overvallen, door een storm op volle zee



Ik ben eruit gekomen, maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt

Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe

Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk

Uit de Bijbel: Marcus 6, 30-44 - door Marijke

Koor en Samenzang: ‘Daar waar liefde woont, en vrede,
Daar waar liefde woont, daar is God
met ons. (2x)

Woorden bij het WOORD: ‘Er is genoeg voor iedereen’

Koor zingt: ‘Schouder aan schouder’ (op de melodie van Eres
tu)

Schouder aan schouder, zij aan zij, zij aan zij,
elkaar door dik en dun toch steunen.

Stuwend tot daden, wees met mij, wees met mij,
want samen zijn wij één.



Vriendschap is eeuwig, zij aan zij, zij aan zij,

was iedereen vrienden, was er vrede.

Een steun in de rug zijn, wees met mij, wees met mij,
aan jou vraag ik, wees met mij.

Refrein; Wees met mij,
Deel met vrienden heel je leven.
Zij aan zij,
voor altijd staan we samen sterk.

Hoe ver toch weg o0k, zij aan zij, zij aan zij,

geen enkele afstand is belemm'rend.

Kom wees aanwezig, wees met mij, wees met mij,
laat grenzen open gaan. REFR; (2X)

Refrein; Wees met mij,
Deel met vrienden heel je leven.
Zij aan zij,
voor altijd staan we samen sterk.

Gedichtje: ‘Samen delen’ (door kinderen / jongeren)

Samen delen

Samen spelen, samen delen,

dat is ons al jong geleerd.

Maar waarom gaat er in de wereld
dan zoveel verkeerd?

Dit is van mij en niet van jou,
en daar kom jij dus niet aan!
Waarom zijn we toch zo hard,
om zo met elkaar om te gaan.

Dit is ons land en niet van jou,



hoe vaak is dit al niet gezegd?
Ga toch naar je eigen land,
ga meteen maar weg.

God gaf ons de aarde om
samen op te mogen leven.
Waarom dan steeds ik, ik, ik,
en niet iedereen wat geven?

Samen spelen, samen leven,
samen delen, samen wezen.
Zal dit toch nog mogelijk zijn?
Om z6 te mogen leven!

Gedichtje van Janneke Troost.

Verwerking: door de kinderen

Collecte: Voedselbank (tijdens het uitdelen, wordt er ook
gecollecteerd)

Dankgebed (door Hanneke) en voorbeden (door Marijke)
Dit wordt afgesloten door het gezongen Onze Vader — door
het Koor

ONZE VADER

Onze Vader, boven in de hemel,
geheiligd worde Uw naam.

Uw rijk kome, Uw wil zal geschieden,
in de hemel en ook op aarde.

Geef ons dagelijks brood nu en morgen
en vergeef ons al onze schuld.



Zoals wij ook vergeven hen die schuldig zijn.
En Heer leidt ons niet in bekoring

maar verlos ons van al het kwade,

want van U is het rijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: Er is genoeg voor iedereen (Koor en samenzang > zie
Openingslied)

Zegen

EN NU SAMEN AAN DE BRUNCH!




